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Inhoud

Van de redactie Jaargang 10, nr. 9, oktober 2025
2 Inhoud en redactie
BLIKVANGERS
3 Overweging
Als u het Baoken doorkijkt, of; beter nog, dédrleest,
zal het opvallen dat niet alle lettertypes gelijk zijn. 4 Kerkenraad
Ook zijn de kopjes boven de teksten verschillend,
daardoor echte blikvangers. Ook blikvangers zijn 5 Pastores
de foto's van de fotoclub "De Salon", die de
komende zaterdagen tussen half elf en drie uur 6-7 Bathmen Zorg Saam/
‘s middags te bezichtigen zijn in de kerk van Fit en Vitaalmarkt
Bathmen. Kom er even naar kijken. Wel zo leuk
voor de suppoosten ook trouwens. 8-9 In gesprek met...
Dan komt er binnenkort echt nog een blikvanger in JLY Kerkrentmeesters
dezelfde kerk: Een schilderij van Marius van
Dokkum, (de man van Ingeborg van Dokkum, de 11 Diaconie
vaste organiste en dirigent van de Cantorij in
Bathmen en Comschate). Het doek is zelfs zo groot 12 Pastoraat/Diaconie
dat het niet langer in zijn eigen huis past!
Het schilderij is af, helaas zijn nieuwe museum in 13 ZWO0
Harderwijk nog niet. Wat mogen we blij zijn dat dit
werk tijdelijk in 14 Van kerk tot Dijk
ﬁ Bathmen te =
(w] bezichtigen zal zijn! = 15 Brandstof
= Dit komt nooit P
N meer voor, dus ... . 16 In memoriam
=) mis het niet. - ) \
= In de adventstijd e 17 Regiokerkendag 2025
komt er ook . . N 1 ) : Fotocollage
bijzonder werk te - : \
hangen, maar daar — R 18 Van het kerkelijk erf
leest u in het o D '
volgende Baoken ' A W 19 Even Maria groeten
meer over: Zeker A / \
weer mooie ! ‘ 20-21 Bij de kerkdiensten
blikvangers.
22 Vieringen
De redactie hoopt dat u alle ingestuurde teksten
met plezier leest. En een reactie naar de redactie 23 Goed om te weten/
wordt zeer gewaardeerd. Colofon
Wil Mandersloot 24 Strip Dominee de Heer
Bij de voorpagina:

Zondag 12 oktober was de jaarlijkse
Regiokerkendag, deze keer in Holten,

ook een wandeling op de Holterberg stond
op het programma.




Zien met de ogen von God &

De voorgangers van de protestantse gemeenten in de ring Deventer
schrijven over het thema van de Regiokerkendag die op 12 oktober e
plaatsvond in Holten: geloven met al je zintuigen.

Deze keer de bijdrage van Wim de Jong werkzaam in Deventer

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.
Een oud spelletje. Maar in dit oude spelletje zit een stevige waarheid verscholen. Niet iedereen
ziet hetzelfde. Voor een groot gedeelte hangt dit af waarop je gericht bent, hoe je kijkt.

De afgelopen weken las ik een biografie over Henri Bergson, een belangrijke filosoof aan het
begin van de 20e eeuw die betoogde dat het leven veel meer is dan wat de wetenschap
meten en weten kan. In het denken van Bergson is er aandacht voor de manier waarop wij
mensen zien: Elk moment van de dag is er zoveel te zien dat we als mensen voortdurend
onbewust kiezen wat we willen zien. Anders gezegd: we nemen niet alles waar wat er is, maar
alleen wat van belang is voor onze behoeften. We zien wat we willen zien.

We zien wat we willen zien. Zo kijken we ook naar de wereld om ons heen, naar het nieuws.
En het nieuws laat ons zien wat het ons wil laten zien. En vaak ieder in zijn eigen bubbel. En
vaak gaat dat samen met allerlei oordelen over anderen.

Niet alleen mensen kijken en zien. In de bijbel horen we
meerdere keren dat God ziet. Dit begint al direct in het
scheppingsverhaal waarin God ziet wat hij geschapen:
Het is goed.

En als God alles beziet van wat hij gemaakt heeft staat er:
zie, zéér goed!

En dat woordje ‘zie’ is aan ons gericht. Niet alleen vindt
God alles zeer goed wat hij gemaakt heeft, hij wil ook dat
wij zien dat alles zeer goed is, van de zon, maan en sterren
tot aan de planten, de dieren en de mensen aan toe. Ze
zijn tov! Dat we als mensen niet altijd goed handelen en
behoorlijk wat schade toebrengen aan elkaar en de
schepping is meer dan waar, maar dat verandert niet aan
wat ieder mens ten diepste is. Goed, tov!

Een oude joods verhaal vertelt dat de engelen helemaal niet zo enthousiast waren toen God
besloot mensen te scheppen, want dat kan toch nooit goed gaan. Maar God had vertrouwen
in de mens en daarmee zei hij tot de engelen: Ik zie, ik zie wat jullie niet zien.

En daarmee zegt God tot ons: Kijk met mijn ogen naar de schepping, naar ieder ander mens,
naar je zelf en zie: ze zijn zeer goed. En als we met die ogen kijken dan kunnen we niet anders
dan behoedzaam met zoveel goeds omgaan, met de schepping, met elkaar, maar ook hoe we
naar mensen kijken die heel anders denken en doen dan wij. En vooral ook met minder
oordeel naar onszelf kijken. Dan gaan we een beetje zien, wat God ziet.

Vrede en alle goeds,

Ds. Wim de Jong
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Perspectief en vertrouwen

Wat is er veel gebeurd in oktober. Niet alleen in onze kerk, maar ook in de wereld en mogelijk
ook in je eigen leven. Verderop in dit Baoken staan vast enkele verslagen of terugblikken van
kerkelijke activiteiten. De Vredesweek is geweest waarin namen zijn voorgelezen van
slachtoffers van beide zijden in het conflict Israél-Gaza. Erg confronterend om zich te
realiseren dat jonge mensen, ouderen en baby’s zo abrupt uit hun leven zijn gerukt. Waarom
komt dat meer binnen als deze mensen een naam
hebben? Over de hele wereld gebeurt hetzelfde.

Wat doen we elkaar aan? De eerste stappen zijn
inmiddels gezet in het Midden-Oosten. Dat is dan wel
weer een opluchting. Nu de rest nog .... Als u dit leest
zijn de verkiezingen geweest. Waar gaat het heen met
ons land? En zo gebeuren er ook in ons eigen leven
mooie en verdrietige zaken.

Waarom schets ik dit beeld? Aanleiding is een Engelse
documentaire die ik halverwege de maand zag op de
VRT. Het ging over hoe "7 oktober" een gevolg was
van een heleboel stappen en gebeurtenissen
voorafgaand, al vanaf 1948 eigenlijk. Geinterviewd
werden (oud)-ministers en (oud)- regeringsleiders,
onderhandelaars en andere betrokkenen bij de
verhoudingen tussen Israél en Gaza. Wat mij vooral
opviel is dat iedereen handelde vanuit eigen geschiedenis en gezichtspunt. Wat er gebeurde
was ook afhankelijk van stomme toevalligheden. Ik kon me inleven in hoe de Gazanen tegen
de situatie aankeken en wel/niet een stap konden/durfden te zetten. En ook hoe Israéliérs hun
eigen beeld van de gang van zaken hadden.
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Niet alleen in het groot is het zo dat mensen/groepen handelen vanuit hun eigen geschiedenis
en opvattingen. Of handelen vanuit het eigen beeld dat gevormd is van de ander. Ook in het
klein in ons eigen gezin of dorp kunnen we soms vergeten dat een ander vanuit een ander
perspectief kijkt. Om een ander te begrijpen moeten we dus proberen dat andere perspectief
te ontdekken. Dat lukt alleen in gesprek met elkaar. En in gesprek met elkaar gaat het beste als
je elkaar kan zien. Online kan het ook, maar dan is het minder concreet. (Zoals de ervaring bij
het lezen van de namen zoals hierboven beschreven.)

Als je je medemens ontmoet en probeert te begrijpen kan er ook vertrouwen ontstaan.
Vertrouwen in elkaar en in een toekomst met elkaar. Onbekend maakt onbemind is het
spreekwoord. Nou hoeft dat beminnen niet direct. Ik droom van een leven in een dorp, een
land een wereld waar men met vertrouwen kan kijken naar een toekomst met perspectief
voor iedereen.

In de kerk proberen we daar mee te oefenen. Zoals de avond over Keuze-Stress. Of in deze

maand de “Kerk gaat vreemd”. En natuurlijk in de gespreksgroepen, zondagse diensten, en
wat al niet meer. Straks is het weer adventstijd: vol verwachting en perspectief!

Ankie Borger
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Oogsten in dankbaarheid

Hetis volop oogsttijd. De grond is bezaaid met allerlei noten en
vruchten van bomen. Aan de rand van het dorp toonde de mais op de
velden zijn goudgelige kolvenpracht. En op steeds meer plekken is

de oogst inmiddels binnengehaald.

De lege velden doen de blik weer verder reiken tot aan de horizon.
Een sfeer van melancholiek en stil verlangen in de natuur is voelbaar.
De warme namiddagzon kleurt de lucht in zachte pasteltinten.

De toppen van de bomen wiegen zachtjes heen en weer in een
goudgele gloed. Een gevoel van verwondering en dankbaarheid kan

jezomaar vervullen.

QOogsten gaat verder dan de velden vol mais of
graan. Kijk eens naar de vruchten van je werk en
je leven. En naar de vruchten van inzet, verbon-
denheid en aandacht voor elkaar. Oogsten gaat
ook over terugkijken, op ervaringen die zich als
rijke oogst hebben gevormd, en op de momen-
ten waarop we betekenis vinden in ons dagelijks
leven.

In de kerkelijke traditie is er een speciale woens-
dag om al deze dank te uiten, dankdag voor
gewas en arbeid op de eerste woensdag van
november, ditjaar op de 5e. Dankbaarheid heeft
te maken met geloven. Wat voor de ene mens
vanzelfsprekend of toeval is, ervaart een gelovige
als een geschenk, als iets datjou toevaltvan
Hogerhand.

Een bekend lied van Johannes de Heer, lied 256,
zingt hierover:

Tel vw zegeningen, één voor één.

Tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze één voor één.

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Het lied zingt van Gods aanwezigheid. Dat God
met je meegaat in goede en kwade dagen, in
voorspoed en tegenspoed. Datje niet alleen de
goede dingen uit Gods hand ervaart, maar ook
probeert om tegenslag en lijden samen met God
te beleven: Gods liefde door alles heen.

In Okkenbroekis er op Dankdag een bazaarin
Ons Centrum.

QOok is hier de afgelopenjaren het Hakselfeest
ontstaan als het laatste tentfeest van het
seizoen. Dat zijn allebei mooie gelegenheden
voor onze kerkelijke gemeente om op speelse
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tel. 06 125 302 81

wijze de aandacht te richten op wat er allemaal
geoogst kan worden in de natuur, je werk en je
leven.

Onze dankbaarheid en verwondering om alle
oogstvieren we dan in de kerkdienstin
Okkenbroek op zondag 16 november.

Inde kerk staat een boom waaraan tijdens de
bazaar briefjes zijn gehangen met daarop
geschreven wat onze oogstis. Waar ben je
dankbaarvoor? Waar wil je voor danken? In het
liedboek staat een mooi lied in de rubriek
‘Oogst’, lied 718.

Het nodigt mij uitom te delen watin
verwondering ontvangen is:

7 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten we (J vergelder,
dank voor t dagelijks brood.

4. Wil dan geven, dat ons leven zelf ook
vruchtbaar zij.

Laat in goede daden 't woord van vw genade
opgaan, sterk en vrij.

Ds. Hanneke Diermans

Hanneke Diermanse
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AAN TAFEL VOOR
EEN ZORG SAAM
BATHMEN

Wij, inwoners van Bathmen, geloven dat een dorp pas
écht leeft wanneer mensen naar elkaar omzien.

ZORG SAAM

Dorpskerk Bathmen
Vrijdag 21 november

Aanvang 20.00 uur
Talkshow + ondertekening
Manifest

Bathmen Zorg Saam is geboren vanuit die overtuiging:

dat niemand er alleen voor hoeft te staan, wat er ook
gebeurt in het leven.

Op vrijdag 21 november zetten we dat samen op
papier. Wij beloven te blijven investeren in het
dorpsgevoel dat Bathmen zo bijzonder maakt. Wij
organiseren hulp, aandacht en activiteiten die mensen
verbinden en ondersteunen. Wij waken ervoor dat
niemand tussen wal en schip valt.

Geen saaie praatjes, maar een interactieve talkshow
met buren, vrijwilligers, verenigingen, zorgverleners en
bestuurders.

We delen verhalen, luisteren naar elkaar en
ondertekenen het manifest dat laat zien: Bathmen
zorgt voor elkaar!
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Wil je erbij zijn? Meld je voor
1 november aan via de QR-code.

Aanmeldingen, vragen en
opmerkingen zijn ook welkom via
Géke Veldwachter - 0750 54 30 20
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Fit en Vitaalmarkt

Voor bewoners 55+ uit Bathmen,
Okkenbroek en Lettele

Woensdag 19 november
14:00 - 16:00 uur
-_Qorpskerk Bathmen

Kom langs voor

Demonstraties
“Informatie en tips
7 Gezelligheid
En meer....
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In gesprek met .. . ...

Gerril Hollerbroek ==

Twintigjaaris Gerrit Holterbroek als klokopwinder
verantwoordelijk voor de tijd in Okkenbroek. De klokken
luiden automatisch maar het uurwerk houdt hij aan de gang.
Drie keer in de week klimt hij de twee smalle trappen op, eerst
naar de orgelzolder en dan door naar de nok. Daar windt hij
twee gewichten hoger de toren in, zodat de klok weer twee a
drie dagen verder loopt. Al twintig jaar, ruim drieduizend keer,
maar hij heeft de traptreden nooit geteld. Bovenaan moet hij
door een deuropening van maar 34 cm breed, dat is het
lastigst van al. Al is het eenzaam werk, hij doet het niet alleen.
Zijn leermeester is smid Hein van der Vegt, die heeft hem de
fijne kneepjes geleerd. “Hein is katholiek maar hij helpt wel
goed.” Is er eens wat met de klok, Hein weet raad. Dat weten
veel mensen maar nietiedereen, daarom is het goed om het
hier op te schrijven. Vorigjaar was de klok op een zaterdag van
slag, waarop ‘een vrouw’, tot zover de identificatie, meteen de
klokkenmaker heeft gebeld. Die kwam maandagochtend voor
niets, want Hein had de klok al lang gelicht en het euvel
verholpen. Dezelfde Hein overigens bij wie in een ver verleden
éénvan de kerkenraadsleden de sleutel van de kerk had
teruggehaald, want dat hoort niet, een katholiek met de
sleutel van de protestantse kerk.

De relatiefjonge geschiedenis van Okkenbroek is
verbonden met rivaliteit tussen protestanten en
katholieken. Okkenbroek had sinds1904 een
kerk maar werd pas echt een dorp met de komst
van een lagere school in 1923. In datzelfde jaar
kreeg het naastgelegen Nieuw Heeten ook een
lagere school én een katholieke kerk. Twee jonge
dorpen, de een protestant, de ander katholiek.
Maar de oecumenische gedachte, of misschien
het gezond verstand, overheerste.

De kerkenraad, in vergadering op dezelfde dag
dat de sleutel van Hein was opgehaald, vond in
grote meerderheid dat de sleutel bij Hein in
goede handen was. En zo kwam die meteen
weerom. Gelukkig maar, want Gerrit heeft veel
aan Hein gehad.

En met diezelfde sleutel laat zijn vrouw Marietje
mensen de kerk zien als die bij hen aanbellen
om te vragen of de kerk open kan.
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Anouk van Luik

“Mooi toch, zulke verhalen. Ik ben geboren en getogen op boerderij De
Koerselman, die in 2001 helemaal vernieuwd is. Wij waren thuis met drie
kinderen; mijn jongste zus Gerrie is vorig jaar overleden. Daar hebben we
altijd veel mee gedaan Net als met mijn zus Dinie en haar man Jan, die
ook de broer van Mannie is. Zij komt uit een gezin met zes kinderen. Jan is
ernstig ziek nu. We hebben vroeger reisjes met elkaar gemaakt, naar
Duitsland en Oostenrijk. De fotoalbums brengen de herinneringen
daaraan terug, dat is leuk.

Na het overlijden van mijn moeder in 2000 ging de melkkamer weg, werd
een deel van de grond verkocht, een dubbele woning gebouwd en kwam
onze zoon Henri ernaast wonen. Mannie komt uit Nieuw Heeten, wel1,5
kilometer verderop. Van huis uit zijn we beiden protestant maar doen er
verder niets mee. Vroeger wel. [k moest met opoe mee naar de kerkom
haar gezangen en psalmen op te zoeken in het liedboek. Mijn vader ging
niet naar de kerk maar hij verving de koster, dat was zijn zwager. Vroeger
wond de koster de kerkklokken op, vandaar.

Mannie en ik zijn getrouwd toen we 21 waren. Nee, niet in de kerk; de
kinderen zijn er wel gedoopt, dat is het enige eigenlijk. Nog een maand of
twee en dan zijn we 60 jaar getrouwd. En dat is vanzelf gegaan. Samen
hebben we het goed, geen narigheid. Onze kinderen, Henri, Richard en
Jolanda, en ook de zeven kleinkinderen wonen allemaal hier in de buurt.
Richard woont tegenover de school en neemt het opwinden van de klok
binnenkort van mij over, zijn kameraad Roy vervangt hem zonodig.

Al meer dan vijftigjaar kaartik in de winter elke week met kaartclub de
gevulde koek, om beurten zwikken we bij iemand thuis. Ik heb ook veel
plezier beleefd aan de VOP, de toneelvereniging Voor ons Plezier. Veertig
jaar ben ik daarbij geweest; eerst speelde ik mee, later deed ik beeld en
geluid.

Van nature ben ik geen Bathmenaar, ik neig meer naar Holten. Dat komt
denk ik omdat ik daar op de landbouwschool heb gezeten, ik ken er veel
meer mensen. Wij hebben de boerderij overgenomen van mijn ouders.
Het was een gemengd bedrijf. Daar is niet zoveel meer van over. Henri
heeft nog wat schapen, zijn zoon Bas doet de pinken. Eris zoveel
verandert hier. Pas in oktober 1959 kregen we electriciteit in het dorp,
daarna kwam bij ons de telefoon pas in huis, en in 1962 kwam de
waterleiding. Nog weer later kregen we aardgas, centrale verwarming, en
toen ging het steeds sneller. Ik ben zelf afgehaakt bij het internet. Mannie
heeft het nog wel geprobeerd, zij leest ook de e-mail op de computer.

En verder helpen onze kinderen ons, datis natuurlijk heel fijn.

Ik heb gelukkig mijn rijbewijs weer voor vijf jaarin huis, dat hebje

eigenlijk wel nodig als je hier woont. Ik hoop dat we nog lang mee gaan,
Mannie en ik, in dit fijne huis op deze mooie plek.”
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Begrotingen 2026 kerk en diaconie ter inzage

Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn druk bezig met de
voorbereiding voor hun begrotingen 2026. Dat zijn flinke klussen maar is
het natuurlijk belangrijk dat je een zo goed mogelijke inschatting maakt
van de te verwachten financién in beide colleges.

Ook de landelijke kerk stelt kwaliteitseisen aan de opstelling en uitvoering.
De begrotingen moeten ter goedkeuring worden aangeboden. Ook de
openbaarheid naar gemeenteleden toe, de terinzagelegging, is strikt
geregeld. De beide colleges hebben daarom tijdig een tijdspad gemaakt.
Ze hebben het volgende voor ogen:

De begrotingen 2026 worden momenteel besproken in de diverse
geledingen. Vervolgens worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de
Kerkenraadsvergadering van 12 november. Na goedkeuring worden ze kort
daarop ter inzage gelegd aan de gemeenteleden. Dat gebeurt in eerste
instantie op de website www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Daarnaast worden ze ook gepubliceerd in het decembernummer van Baoken
dat 5 december verschijnt.
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Voor vragen, opmerkingen en bemerkingen kunt u terecht bij de betreffende
penningmeesters. Bij de diaconie is dat Jan Stegink (mobiel 06-1928.8652)

en bij de kerkrentmeesters Marian Jansen (mobiel 06-5727.2033).

Wilt u dat uw opmerking wordt meegenomen in de afwegingen voor de
begroting, reageer dan uiterlijk 10 december. Daarna worden ze ter
goedkeuring voorgelegd aan het CCBB.

Samengevat: de begrotingen 2026 zijn in te zien op de website kort na
12 november en in de Baoken-editie van 5 december. Neem een kijkje!

@ BAOKEN november 2025 ﬁ




Adventskalender

Wij hadden het in het vorige nummer al over de kerstattentie van dit jaar voor de ouderen
van 83 plus. En deze aankondiging was, omdat we er iets heel anders van hadden gemaakt,
namelijk een Adventskalender met foto’s en teksten van en over de kerken in Okkenbroek en
Bathmen. Wij hopen dat dit unieke cadeau niet alleen veel bekeken zal worden in de
Adventstijd, maar dat het ook de voorpret in het toeleven naar de kerstdagen zal vergroten.
Soms lijken de winterdagen heel grauw en kaal, zeker als je verder weinig de deur uit kunt.
Met deze adventskalender willen wij iedere dag een groet aan de 83 jarige en nog oudere
gemeenteleden geven en de kerstgedachte voelbaar maken. Natuurlijk horen wij graag terug
wat een ieder er van vindt. We hopen dat de inspanningen van Frits, Gert, Anouk, Rikie en
anderen om deze kalender samen te stellen ook volgens jullie tot een mooi presentje hebben
geleid.

Mocht je jonger dan 83 jaar zijn en een blik op de Adventskalender willen werpen, ga vooral
op bezoek bij de oudere gemeenteleden. Wij zijn er van overtuigd, dat zij dit wel met jullie
willen delen.

Kerstengel

Het kwam zo ter sprake tijdens de vergadering: Is de actie kerstengel nog een idee voor dit
jaar? Wij hebben meerdere keren gemerkt, dat de actie Kerstengel, waarbij gemeenteleden
die het konden gebruiken een presentje of groet vanuit andere kerkleden ontvingen, voor
bijzondere momenten heeft gezorgd.

Vandaar de oproep in deze Baoken, De actie Kerstengel start altijd in de Adventstijd. Heeft u
iemand die u via de actie Kerstengel dit jaar een steuntje in de rug of een verrassend
moment wilt geven, laat het de diaconie weten.

Wilt u zelf een Kerstengel voor een gemeentelid zijn, dan bent u welkom om u op te geven.
U krijgt dan uitleg over hoe het in zijn werk gaat en voor wie u de kerst speciaal kunt maken.
Kerstengelen zijn soms bekenden, soms anoniem, net wat bij de situatie en de persoon past.
Advent en kerst: Het wordt weer Engelen-tijd.

Tijd voor net een extra groet van mens tot mens.
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Wat een gezelligheid!

Donderdag 9 oktober was een primeur. Allen die in de maanden juli, augustus of september

80 jaar of ouder is geworden kwam zijn/haar verjaardag vieren in de kerk. Met een groep van
ongeveer 25 personen werd genoten van koffie/thee en een feestelijke versnapering.

De koffiehoek van de kerk was versierd. Alleen de cadeautjes ontbraken helaas. Maar ja, spullen
hebben we genoeg en de ontmoeting met anderen maakte dat het heel waardevol was.

En wat is een feestje zonder spelletjes? De taakgroep Pastoraat had het spel Ganzenbord
aangepast. De plaats waar normaal iets leuks of vervelends gebeurt was nu moment om iets te
delen naar aanleiding van een (levens)vraag. Zo ontstonden mooie gesprekjes en leerden we
elkaar wat beter kennen.

Tot slot was er nog tijd voor een drankje en een snack daarbij. Tevreden toog men weer
huiswaarts. Dank aan de taakgroep Pastoraat en Diaconie. Voor allen die 80 jaar of ouder
worden in de maanden oktober, november en december organiseren we weer een feestje in
januari. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging.

sefekiekaaiaig

We zagen ze vliegen ......

Een goede gewoonte van de taakgroep Pastoraat is het om samen met de contactpersonen af
en toe iets gezelligs te doen. Soms is dat een fietstocht of een bezoekje aan een aparte
locatie. Er is wel eens een workshop van het een of ander gedaan. Allemaal bedoeld om van
elkaar te horen hoe het gaat. En om de contactpersonen te bedanken voor hun inzet. Op 16
oktober waren we in de kerk en was Elly Meuleman gevraagd om ons mee te nemen in haar
hobby: vogels kijken. Elly kan prachtig vertellen. Ze heeft veel zelfgemaakte foto’s laten zien
van vogels die in onze eigen regio voorkomen en ook enkele gespot op vakanties. De passie
die Elly heeft voor deze dieren was erg aanstekelijk.

Tegelijkertijd maakte de taakgroep Pastoraat gebruik van de mogelijkheid om de contactper-
sonen op scherp te stellen van wat van hen verwacht wordt. Wist u bijvoorbeeld dat ......

e  De contactpersoon de ogen en oren is in de wijk voor pastorale aandacht

Hij/zij het meldt aan de sectiecoordinator als er iemand naar het ziekenhuis moet of er
uit is terug gekomen? Of als iemand is overleden.

Hij/zij helpt met rondbrengen van paas- en kerstgroet aan ouderen en zieken

Hij/zij voor de actie kerkbalans enveloppen bezorgt en weer ophaalt

Hij/zij eventuele “post” vanuit de kerk bezorgt

na overleg met de sectie codrdinator of ouderling schenkt hij/zij aandacht aan geboorte,
huwelijk, jubilea en andere levensgebeurtenissen

voor zover mogelijk schenkt hij/zij aandacht aan zieken, alleenstaanden of anderen waar
een “hart onder de riem"” nodig is.

Het contactpersoon zijn is dus eigenlijk niet meer dan een goede buur zijn. Niet moeilijk en
zeer nuttig werk. Als u gevraagd wordt om ook voor een paar adressen contactpersoon te
worden zeg dan niet te snel nee. Voor de aansturing van de contactpersonen zoeken we voor
de Oranjebuurt nog een sectie-codrdinator. Denkt u met ons mee?




IWO-AVOND [CHTUSKERK EN PROTESTANTSE GEMEENTE
BATHMEN - OKKENBROEK

Op 11 november 2025 organiseren de beide ZWO's een avond in het kader van fairtrade en
duurzaamheid en groene kerk. Deze avond wordt gehouden in de kerk van Bathmen,
Kerkplein 3, 7437AL Bathmen en begint om 20.00 uur.

Op deze avond zal Lucy Peters uit Lochem een presentatie houden over haar
Lupelo tassen. Zij maakt tassen uit gebruikte materialen zoals: postzakken,
‘ plunjezakken, gebruikte brandweerslangen en afgedankt leer.

Lucy werd regelmatig uitgezonden als senior expert naar bv. Nairobi (2019)
Bangladesh (2018) en Kusami (Ghana 2017) waar zij jonge mensen het vak van
tassen maken bij bracht.

Het project van de ZWO Bathmen-Okkenbroek de Rob Foundation zal ook aanwezig zijn met
een kraam. Ter ondersteuning van Tamara Goossens (arts in Oeganda) zullen artikelen verkocht
worden uit Oeganda.

Ook Wereldwinkel Bathmen zal aanwezig zijn met een selectie van s
artikelen uit de winkel, evenals Kinderen van Uganda bekend van Wereldwl:nkel
voorgaande jaren, met o.a. werken van de Ugandese houtdruk- Bathmen
kunstenaar Fred Mutebi. de fairtr de cadeauwinkel

Ook kunt u een certificaat van 5 euro kopen voor de adoptie van de Mutubatree, waardoor de
koffieplanten in de schaduw kunnen groeien. De bast van de boom kan ook jaarlijks geoogst
worden.

Qe/ I Verde, de winkel uit Colmschate die producten verkoopt op het gebied van
e r C e lichaamsverzorging op 98% natuurlijke basis, zal ook aanwezig zijn.

Tevens verkopen zij artikelen die gemaakt zijn door mensen met een beperking
(De Parabool). De stichting Gered Gereedschap zal ook wat vertellen over hun werk.

Vanuit de Ichtuskerk wordt een toelichting gegeven over de groene kerk.

Pinnen is helaas niet altijd mogelijk, neem dus ook contant geld mee.
Het belooft een interessante avond te worden: de fairtrade koffie staat vanaf 19.45 uur klaar!

Namens de ZWO Ichtuskerk : Anneke de Jong
ZWO Bathmen-Okkenbroek : José Vijver
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Wereldontvanger en corona

Voor wie mijn bijdragen aan het kerkblad gezien en gelezen hebben zal het geen verrassing zijn dat
ik me verbonden voel met onze kerkelijke gemeenschap. Dat gezegd hebbend wekt het misschien
wel weer verwondering dat ik me niet (meer) laatzien in de zondagse erediensten.

Twee zaken hebben daarin zo’n cruciale rol gespeeld dat ik ze in de titel gezet heb.

Het moet rond 1970 geweest zijn datik van een
toenmalige collega een wereldontvanger kreeg
aangeboden. Ik weet niet meer of ik toen dat
woord al kende; ik weet wel dat ik snel heb
toegehapt. Ik ben mijn collega voor eeuwig
dankbaar. Als de dag van gisteren herinner ik me
hoeikin het weekend zomaar via de korte golf
melodieuze klanken uit Afghanistan uit de lucht
plukte. [Korte golven hebben de eigenschap dat
ze de kromming van de aarde volgen, zodat ont-
vangst mogelijk is over duizenden kilometers.]
Gaandeweg kwam ik erachter dat er veel meer te
ontvangen was dan alleen omroepstations.
Burgerluchtvaart, militaire vliegtuigen, taxi-
chauffeurs in de toen nog vredige Oekraine,
112-meldingen en—u raadt het al — kerkradio.
Een betere ontvanger en betere antenne rijker
sprak vooral die kerkradio me enorm aan. Toen
ik ruim twintig jaar geleden met vroegpensioen
ging leek juist die kerkradio een geschenk uit de
hemel (vergeef me de beeldspraak).

Ik was er namelijk al gauw van overtuigd datje
de doordeweekse dag niet beter kon beginnen
dan met het luisteren naar een kerkdienst. Of
viering, beter gezegd, want het ging steeds om
rooms-katholieke uitzendingen. Maar ook die
hadden in mijn beleving hun bekoring. Uitde
logboeken die ik geruime tijd heb bijgehouden
blijkt bijvoorbeeld dat ik in november 2011
geluisterd heb naar de St. Pancratius Parochie in
Tubbergen. Ook op zondagen en tweede
feestdagen, wanneer er in Okkenbroek geen
dienst was, nestelde ik me bij de ontvanger.

% BAOKEN november 2025 ﬁ'ﬂ

Zoals bekend veranderde door de uitbraak van
corona zo ongeveer alles in het dagelijkse leven.
Kerkdiensten moesten zelfs geschrapt worden.
Vreselijk natuurlijk; laat daar geen misverstand
over bestaan. Maar voor het meebeleven van
diensten en vieringen maakte het mij niet eens
zo veel uit: ik was toch al gewend om die via de

of meer kon worden afgesloten heb ik de draad
van het naar de kerk gaan niet meer opgepakt.

Ik weet dat ik daardoor het contact met andere
kerkgangers misloop. Anderzijds is het zo dat het
instituut ‘kerkradio’ er niet voor niets is. Waarom
zou ik er dan geen gebruik van maken?

Waarschijnlijk een technische onvolkomenheid
heeft ertoe geleid dat ik vanaf begin dit jaar veel
minder kerken kan ontvangen dan voorheen.
Daarom ben ik grotendeels overgeschakeld op
“Kerkdienst gemist”. Daarover later meer.

Henk Kerkdijk



Brandstof november

Tenzij anders vermeld is het niet nodig om je vooraf aan te melden voor de activiteiten.

Elke zaterdag wordt er om 7.00 uur gemediteerd in het koor van dorpskerk Bathmen.
Wil je meedoen, doe dan mee.

Zondagmiddag 2 november van 14.00 tot 16.00 uur is het Proathuus weer open. Een plek
voor gezelligheid en ontmoeting in dorpskerk Bathmen. Fijn als je komt!

Donderdagavond 6 november filmavond in Kulturhus De Spil in Lettele. Samen eten, film
kijken en napraten naar beproefd recept. We kijken naar de film Angels’ share van Ken
Loach. Inloop vanaf 17.30 uur, 18.00 eten en om19.30 uur start de film.

(opgeven via de mail: brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl)

Vrijdagochtend 7 november meditatief wandelen. We starten om 10.00 uur bij de parkeer-
plaats halverwege de Oostermaatsdijk en gaan tegen 11.45 uur weer elk ons weegs.

Dinsdagavond 11 november een avond in het teken van fairtrade, duurzaamheid, groene
kerk. Zie hiervoor het bericht van de ZWO elders in dit blad.

Donderdagmiddag 13 november rondwandeling moderne devotie. Er is nog 1 plek
beschikbaar op deze datum; aanmelden bij Anton Weenink, 06 24878282 of via de mail:
weenwes@hetnet.nl

Vrijdagochtend 28 november staat de stamtafel van 11.00 tot 12.30 uur klaar in dorpskerk
Bathmen; dé plek voor goede gesprekken waar iedereen stamgast kan zijn.

Er zijn inmiddels ook concrete plannen voor kloosterbezoeken gemaakt.

Op donderdag 19 maart is er weer een kloosterdag in Klooster Nieuw Sion.

Die begint om 8 uur met het morgengebed en eindigt om 18.30 uur na de avondmaaltijd en
het avondgebed. Deze dag kost, met inbegrip van ontbijt, lunch en avondmaaltijd, € 100.
Dat zijn ook de kosten voor een kloosterweekend in de Onze Lieve Vrouwe Abdij
Oosterhout. Dat staat gepland voor het weekend van 29-31 mei. Wil je ook mee of wil je

eerst meer informatie? Mail naar brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ook wordt er gesproken over een kloosterreis naar lona. Daarover volgende maand meer.

Alvast een vooruitblik naar volgende maand:

3 december Meditatief wandelen
7 december Proathuus

11 december Jezus, waarom?

15 december Geloven nu
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Jantiena Enderink-Klein Horsman

Op 15 augustus overleed Jantiena Alice Enderink-Klein Horsman.
Jantiena werd geboren op een boerderij in Espelo, waar ze samen met
haar oudere zus opgroeide. Ze ging er naar school en had er vriendjes
en vriendinnetjes. Op haar 15e leerde ze bij de Wippert Wim Enderink
kennen. Ze kregen verkering en trouwden in 1981.

Ze gingen wonen op boerderij Vossenbelt aan de Peppeldijk.

In 1984 werd Rudie geboren maar tot hun grote verdriet bleek dat hij
gehandicapt was. Ondanks de vele zorgen om Rudie ontwikkelde
Jantiena zich als een boerin in hart en nieren en een spil in de buurt,

die er altijd was, voor iedereen.
16 jaar geleden kreeg ze het verpletterende bericht dat ze de ziekte van Kahler had. Zo begon
de tijd van zware behandelingen en tijden dat het beter ging.
Emiel en Claudia kwamen met hun gezin op de boerderij. Met name de kinderen brachten
veel vreugde. Jantiena vond het fijn om op ze te passen.
Maar de ziekte bleef altijd aanwezig in haar leven en deze zomer kwam alles opeens in een
stroomversnelling. Door de vele zware behandelingen wist er een virus toe te slaan in haar
hoofd en was het ‘einde wedstrijd’, zoals ze zelf zei.

Met een aangrijpende dienst in de Omarming in Zutphen hebben we afscheid van haar
genomen.

—

Aaltje van Schooten-Tuitert

Op 7 oktober overleed Aaltje van Schooten-Tuitert in de leeftijd van
97 jaar. Aaltje van de Coolewee, de boerderij in buurtschap Loo, waar
zij na haar huwelijk ging wonen met Get.

Er liggen veel herinneringen. Het was de plek waar de kinderen
werden geboren: Wim, Janneke en Geri. Waar ze heeft gewerkt en
gezorgd voor het gezin. Later kwamen er kleinkinderen waar ze van
genoot en veel op heeft gepast.

Aaltje werd geboren in Epse als vierde in een gezin van zes kinderen.

Al op jonge leeftijd kreeg ze polio waardoor ze beperkt was in doen en
laten.

Toch richtte ze zich op wat ze wél kon en met haar denkvermogen en handen was niets mis.
Ze was creatief en handwerken deed ze graag: poppen maken, kleding naaien, haken en
breien. Ze schreef gedichten en zat vol verhalen. Daarnaast had ze een brede belangstelling.
De toestand in de wereld hield haar bezig en ze volgde het nieuws en de politiek. Actief en
betrokken was ze bij het dorp. Zo zat ze in het bestuur van de Plattelandsvrouwen en nam
deel aan gespreksgroepen in de kerk waar ze zich ook inzette voor het werelddiaconaat.
Ruim een jaar woonde ze aan de Polakstraat waar ze het fijn had.

Bij haar afscheid in de kerk werd zij liefdevol herdacht. Er was kaarslicht, muziek en zang en
liederen van geloof. In het vertrouwen dat zij vrede gevonden heeft hebben we haar op
Vredehof toevertrouwd aan God, de Liefdevolle, die ons bewaart in eeuwigheid.

Ds. Hanneke Diermanse
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Concet Mewieke Vos — klawdnet + tuo.

Op zondag 16 november kunt u in de Dorpskerk in Bathmen naar
een concert van Marieke Vos — klarinet m.m.v. Joris van Rijn - viool,
Nuala McKenna - cello en Vera Kooper — piano.

Vera Kooper heeft in 2013 het Delta Pianotrio opgericht.

Op het programma staat o.a. het Klarinetkwartet opus 1 van
Walter Rabi, een onbekende parel, te vergelijken met de stijl van
Dvorak/Schumann, en het pianotrio opus 1. no. 3 van Beethoven.

Concert: 16 november, Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur.

Toegang: € 20,00, Donateurs € 12,50, Jongeren tot 18 jaar gratis toegang. jﬂ

www.muziekkringbathmen.nl

Word vrijwilliger bij Stichting Thuis Sterven @

~ stichting
Maak écht verschil in de laatste levensfase thuis sterven

Soms is er geen belangrijker gebaar dan gewoon aanwezig zijn. Een hand vasthouden. Een rustige
nacht waken. Een |uisterend oor bieden aan iemand die weet dat het einde nadert.

Bij Stichting Thuis Sterven Zuidwest Overijssel ondersteunen wij mensen die graag thuis willen
sterven —in hun vertrouwde omgeving, omringd door hun dierbaren. Als vrijwilliger speel jij
daarin een onmisbare rol.

Watdoe je als vrijwilliger?
Je biedt ondersteuning aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Je bent geen
zorgverlener, maar een betrokken en rustige aanwezigheid. Je kunt bijvoorbeeld helpen door:
e een nachtaanwezig te zijn
e waken wanneer familie even rust nodig heeft
e gewoon te luisteren, of even samen stil te zijn
Je bepaalt zelf hoeveel tijd je kunt en wilt geven.

Wat krijgjij ervoor terug?

e Fendiep gevoel van betekenis en menselijk contact

® Scholing, begeleiding en intervisie

® Fen betrokken netwerk van collega-vrijwilligers

e Waardering, vertrouwen en verbondenheid
Ervaringin de zorg is niet nodig—wél een warm hart, een evenwichtige persoonlijkheid, innerlijke
rust en het vermogen om er écht te zijn voor een ander.

lets voor jou?
Wil jij iets waardevols betekenen in jouw regio? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We
vertellen je graag meer over wat het vrijwilligerswerk inhoudt en hoe je kunt bijdragen.

Y. 06-51565658, Inge Hoeksema, codrdinator @ info@thuissterven.nl (1) www.thuissterven.nl

Thuis sterven kan alleen als er mensen zijn die durven nabij te zijn.
Word jij één van die mensen?
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Even Maria groeten

Nederland telt zo’n honderd openbare Maria- of
Lourdesgrotten; kopiegn van de grot in Lourdes, aan de
voet van de Pyreneeén. Volgens de overlevering
verscheen daar Maria aan Bernadette Soubirous. In het
verleden zijn er nog veel meer geweest. Mariagrotten
zijn relicten uit een tijd die voorbij is. Niettemin zijn ze
springlevend. Veel mensen komen ernaartoe, vinden er
stilte en rust en branden er een kaarsje. Mariagrotten
zijn plekken van moderne devotie en voorzien daarmee
in een behoefte.

Ds. Henk Schuurman, tot vorig jaar predikant van de
PGCS, heeft al deze bijzondere plaatsen bezocht
tijdens zijn fietsreizen. Hij schreef over zijn impressies
en over de mensen die hij er ontmoette.

Zijn aanvankelijk persoonlijke aantekeningen mondden
uit in een boekje dat begin november verschijnt: £ven
Maria groeten, pelgrimeren langs Lourdes in de Lage
Landen. Henks anecdotische verhalen zijn licht van
toon, soms weemoedig, soms gekruid met humor, dan
weer reflectief. Zijn memaires wisselt hij af met
informatieve stukjes over Maria, de Onbevlekte
Ontvangenis, Lourdeswater, het Rijke Roomse Leven en
andere zaken. Ook vertelt hij hoe hij als protestantse
dominee op het ‘roomse’ pad van Mariagrotten
terechtkwam en wat hem dat heeft geleerd over Maria.

Almet al is het een aardig boekje, geschikt als geschenk
voor Sinterklaas of, speciaal in de Adventstijd, voor
onder de kerstboom.

Het boek is onder andere te bestellen via de boekhandel
en de website van de uitgever boekscout.nl.
Rechtstreeks bestellen bij de auteur kan ook. Stuur dan
een mail naar: hgschuurman@icloud.com.
Onderstaand, als voorbeeld, het stukje waaraan de fitel
ontleend is.

Aan de voet van de Cauberg, sinds 2003 finishplaats van
de Amstel Gold Race, bevindt zich, in de rotsen uitde-
houwen, een van de grootste Lourdesgrotten van
Nederland. Het is een vrijwel exacte kopie van de ‘echte’
grot aan de voet van de Pyreneeén. Aan de andere kant
van Valkenburg is nog een grot. Zo groot als de ene grot
is, zo bescheidlen is deze.

Ik fiets van de Cauberg naar de aangegeven plaats en stuit
op een hekwerk rond een vervallen klooster. Een
gigantisch complex met dichtgetimmerde ramen en
ingegooide ruiten. Daken zjjn ingestort. Het verval druipt
langs de muren. Aan het eind van de negentiende ecuw
werd het klooster gebouwd voor Duitse Jezuieten. [n de

Tweede Wereldoorlog huisvestte het complex de
Reichsschule voor Jondens, een nationaalsocialistische
eliteschool voor middelbare scholieren. Aan het einde van
de oorlog deed het gebouw dienst als geallieerd hospitaal.
Later vestigden zich de Zusters Franciscanessen van de
Heilige Jozefer. Zjj runden er een bejaardenhuis. Sinds
|85 staat het enorme pand leeg. Een veelbewogen
geschiedenis van nog geen honderd jaar.

Zal ik over het hek klimmen? Maar nee, dat i niet nodig.
Even verderop is een toegangshek. Naast het klooster is
een nieuw onderkomen voor de laatste zusters gebouwd.
Ik bel aan en vraag naar de Lourdesgrof.

“Die is daar in de tuin,” duidt een oude zuster me. Ik moet
lang zoeken in de mooi aangelegde kloostertuin. Na nog
een keer vragen vind ik Maria. Aan haar voeten knielt een
kleine Bernadette. Er staat een zuster in gedachten
verzonken. Ik. blijf op een afstand staan.

“Elke dag even Maria groefen,” zegt ze, als ze me
opmerkt. Ze draait zich om en loopt [angzaam weg, de
handen op haar rug. Zachtjes wiegt haar rozenkrans mee.

Ik ga op het bankje tegenover Maria zitten. Ze is afgedekt
met perspex. Het zonlicht maakt daardoor mooie figuren
rond haar hoofd. Klein en intiem is deze plek, op een
steenworp afstand van het vervallen kloostercomplex.
Tegen de muren roesten regenpijpen. Het confrast fussen
de serene tuin met de bescheiden Mariagrot en het
machtige gebouw even verderop kan niet groter zijjn. Het
contrast symboliseert het eens zo Rijke Roomse Leven en
wat er nu van over is. En dat laatste is niet slecht, zoals de
beschutte tuin be\M;jsf.
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Meditatief wandelen vanuit landgoed Oostermaet

Wat wonen we toch in een prachtige omgeving.
Ik had een poosje niet echt gewandeld en had nu
even zin om lekker door te lopen. In mijn agenda
stond dat er vanmorgen een meditatieve
wandeling was. Ik keek in Het Boaken en vond
daarwatik zocht: Elke eerste vrijdag van de
maand gaan we samen met Gert of iemand
anders een wandeling door dit prachtige bos
maken. Ik kwam op mijn fiets aan en genoot al
van deze tocht. Op deze morgen waren er wat
minder wandelaars. Gert was er niet maar onder
de bezielende leiding van Riet en Freek Beltman
gingen we op pad. Riet reikte een gedicht/ lied
uit. Het stond in het teken van dierendag. Het
was nl. 3 oktober en dan is het de volgende dag
dierendag. Het epistel was prachtig. Lees maar
eensin het liedboek Hetis no163a.

Ik begon welgemoed te kletsen, maar kreeg te
horen: Gera, hetis een stilte wandeling hoor.

O ja even vergeten.

Maar wat was het heerlijk om zo door de natuur
te lopen metritselende bladeren en de
paddenstoelen om je heen. Freek had een
prachtige wandeling bedacht. Na ongeveer

2 kilometer las Riet de volgende 2 coupletten van
hetzelfde lied voor. Ze stelde voor om de volgen-
de kilometers te denken over wat dieren in ons
leven betekenen en hoe we er mee om zouden
moeten gaan. Weer liepen we in stilte verder
ieder met onze eigen gedachten. Vogels floten,
in de verte blafte een hond. Het laatste gedeelte
van de wandeling liep je verder twee aan twee. Je

kon praten over je gedachten over dieren, over
watjij belangrijk vindt. Maar je mocht ook
gewoon luisteren naar de natuur. Wij kregen het
over vegetariérzijn of niet?

Hoe laten we dieren in hun waarde? Kun je ze ook
eren door ze op te eten?

Aan het eind praatten we samen nog wat nain
het overdekte huisje. En ... verrassing ...

Er was koffie en thee. Zelfs had iemand een

heerlijke traktatie, een zelfgebakken appel-
noten en rozijnenkoek. Na deze wandeling van 4
kilometer smaakte die meer dan verrukkelijk.
We hadden daarbij een interessant gesprek.
Kortom een heerlijke ochtend voor herhaling
vatbaar. Het is op elke eerste vrijdag van de
maand van 10 uur tot ongeveer11.30 uur op het
Landgoed Oostermaet. Het staatook in
Brandstof en het Boaken.

Gera Ploeg

troost en verbondenheid brengen.

Lichtjesavond op de begraafplaats in Bathmen

Op zaterdag 2 november vindt de jaarlijkse Lichtjesavond plaats op de begraafplaats in
Bathmen. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 18.30 uur.

Langs de paden branden talloze lichtjes en bij binnenkomst ontvangt u een eigen lichtje
om op het graf van uw dierbare te plaatsen.
Op verschillende plekken Rlinkt zang en muziekR, en worden gedichten voorgedragen die

Het is een sfeervol en ingetogen moment om samen stil te staan bij wie we missen.

De Lichtjesavond is inmiddels uitgegroeid tot een warme Bathmense traditie — een
avond van herinnering, licht en samenzijn.

We zien u graag op 2 november.

Werkgroep lichtjesavond Bathmen
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Mijn moeder in Vlaardingen zei altijd dat ze haar familie uit Dalfsen niet kon
verstaan. Dan had ze het niet over haar gehoor — ze hoorde alles L —maar
over de taal. Laat ze toch eens gewoon praten, zuchtte ze menigmaal.

Dat haar woordgebruik ook streekgebonden was, kwam niet in haar op: kroten, enkelt ...

Zelf vind ik de streektaal juist een lust om naar te luisteren. Het is veel meer de taal van het hart
dan het abstractere Algemeen Beschaafd Nederlands. Ik verheug me dan ook op de kerkdienst
in de streektaal op zondag 9 november. En al kan ik dat zelf niet, bij het thema van de Kerk
gaat vreemd op vrijdag 28 november zeg ik niet, zoals mijn moeder zaliger, dat ze gewoon
moeten praten. Het gaat om gewoon met elkaar praten, in gesprek gaan. En dat soort
ontmoetingen, waarin je elkaar leert verstaan, zouden in onze tijd weleens het verschil kunnen
gaan maken.

Gert Wijnstok
o | Kerkdienstin de freekfual =
‘ Zondag 9 november '
" Dorpskerk Bathmen ¥

‘ 10.00 uur

. Voorganger: ds. Gerrit Heuver uit Heerde
‘ M.m.v. duo John en Theo 1

>

N3LSNIIaXY3I 3arig

De Kerk gaat vreemd is teruyg

Daar zijn we weer!
Na onze laatste zeer geslaagde editie in 2019 zijn we weer terug!

Met nieuwe leuke sprekers, presentatoren en muzikanten durven wij het weer aan. Wij als
organisatie hebben er super veel zin in en zien jullie graag weer terug in onze mooie
dorpskerk 4 .

Thema: ‘Social media? Proat gewoon’

De collectebus staat uiteraard weer klaar voor een vrije gift ¥
De opbrengst gaat weer naar een mooie plek toe.

Vrijdag 28 november

Dorpskerk Bathmen

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie-thee
Start om 20.00 uur

Drankje na afloop



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijin live — digitaal - mMMmmMMmrmMmmkmemmdammmgkmn

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Zondag 2 november - Allerzielen

10.00 Eredienst Bathmen Genesis 12:1-8 / Psalm 32
ds. Hanneke Diermanse 2 Tessalonicenzen 1:1-12 /
ds. Gert Wijnstok Lucas 19:1-10

gedenken van overleden gemeenteleden
collecte: Hospice de Winde

Woensdag 5 november - Dankdag

Donderdag 6 november

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 9 november - 8e van de herfst

10.00 Eredienst Bathmen Jesaja 1,18-26 / Psalm 17
ds. Gerrit Heuver uit Heerde 2 Tessalonicenzen 2,13-3,5
dienst in de streektaal Lucas 19,41-48

collecte: KIA Werelddiaconaat - Colombia

Zondag16 november - 9e van de herfst
10.00 Eredlenst Okkenb_roek Exodus 3,1-15 / Psalm 98
s. Henk van E’s uit Deventer 2 Tessalonicenzen 3,7-13
Kindernevendienst Lucas 20,27-38
collecte: Voedselbank

=
m
-
2
)
m
2

Donderdag 20 november

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Voedselbank

Zondag 23 november - Zondag Voleinding

10.00 SrEdlenSt Bathmken Maleachi 3,19-24 / Psalm 46
s. Gert Wijnsto ) Openbaring 3,7b-12
collecte: Meester Geertshuis Lucas 21,5-19

Zondag 30 november - 1e van de Advent

10.00 Eredienst Okkenbroek Jesaja 2,1-5/ Psalm 122
ds. Hanneke Diermanse Romeinen 13,8-14
collecte: KIA - kwetsbare kinderen in Rwanda Matteiis 24,32-44
Donderdag 4 december

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 7 december - 2e van de Advent

10.00 Eredienst Bathmen Jesaja 11,1-10/ Psalm 72

ds. Gert Wijnstok Romeinen 15,4-13 / Matteiis 3,1-12
Maaltijd van de Heer

collecte: Terre des Hommes e
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GOED OM TE WETEN

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar :
in een oplage van 560 stuks. A "‘J Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
U Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN
Redactieleden Henk Oplaat j&;f, http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
k Kerkdiik i Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Henk Kerkdij . -1':»}*; Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Géke Veldwachter "'l Beheer/berichten voor website:
. website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Gert Wijnstok B
Opmaak en Henk Broekhuis Voorzitter

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

eindredactie

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken:
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar de kerken Bathmen
en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst
Neem a.u.b. contact op met één

!"‘ -i van de predikanten

{'ppl# F
Banknummers

S Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255

Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904
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MARGREET DE HEER

BUT HEY,
A GOOD REVEREND

REVEREND KNOWS HOW TO
DE HEER TALK TO BNYONE,
MAKES A

VISITIN A
NURSING o

HOME

HOME
BON
VOYAGE

NO, I'M CLERGY!

THE REVEREND! HOW/ BRE

YOU DOING?

SOMETIMES YOU WONDER
WHAT YOU'RE ALL
DOING IT FOR...

GOODRYE

0 \[ THANK YOU SO MUCH FOR
REVEREND! VISITING MY FATHER IN THE
NURSING HOME THIS WEEK!

1 JUST HAD TO TAKE A BREAK! hvd THANK YOU!
BUT IDIDN'T WANT TO LEAVE
HIM ALL ALONE THERE!

OH YEAH!
FOR THIS!
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